
gouden ballen, vrij klassiek. Toen ik op 
mezelf ging wonen, kocht ik ballen in 
allerlei verschillende kleuren, maar de 
traditie van een echte boom hield ik 
in stand. Totdat ik het uitvallen van de 
naalden beu was en mijn eerste kind 
kreeg, waardoor een kunstboom eigenlijk 
veel praktischer bleek. Sindsdien zet ik 
ieder jaar een ‘nepperd’ neer. Die is 
even mooi, al mis ik stiekem wel de geur 
van dennennaalden.”

Jurk
“Twee jaar 
geleden zijn 
mijn man en 
ik getrouwd. 
Daarna 

kocht ik een paspop om mijn jurk te 
kunnen ophangen, maar door drukte 
kwam dat er niet van. In aanloop naar 
kerst dacht ik vorig jaar ineens: waarom 
gebruik ik dat ding niet als kerstboom? 
Op YouTube vond ik fi lmpjes hoe je met 
kippengaas en dennentakken van de rok 
een boom kunt maken. Mijn man rolde 
met zijn ogen en dacht: wat heb je nóú 
dan weer bedacht? Maar toen de boom 
eenmaal stond, vond-ie ’m toch wel tof. 

Ook de kinderen en andere familieleden 
waren blij verrast. Ik had alleen één collega
die zei: ‘Doe vooral je ding, maar voor mij 
is kerst een boom en geen jurk.’ Haha, 
gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.”

Trots
“Bij het optuigen let ik er altijd op dat 
dezelfde items mooi verspreid hangen. 
De rest gaat op gevoel: de boom kan 
af zijn, maar dan loop ik er de dagen 
daarna langs en denk ik toch: dit ‘gat’ 
zit me niet lekker. Of er moeten nog meer 
rode ballen bij. Ik race dan meteen naar 
de winkel om nieuwe te halen, want als 
ik iets in mijn hoofd heb, moet het direct 
gebeuren. Dit jaar heb ik leuke snoeplolly’s 
gescoord en een rode hoed die ik heb 
versierd met linten, voor boven op het 
lijfje van de paspop. De voorpret en het 
optuigen zijn bijna net zo leuk als de kerst-
dagen zelf. Als we straks aan tafel zitten 
naast de boom, ben ik ook best trots: dat 
heb ik toch maar mooi weer gedaan. 
Meestal gaat de boom – eh, paspop – 
pas half januari weer naar de zolder. 
Maar wie weet: misschien dat ik ’m dit 
keer in de slaapkamer zet, zodat die 
trouwjurk er écht eens gaat hangen.”

‘MIJN MAN DACHT: 
WAT HEB JE NÓÚ 
WEER BEDACHT?’

Marielle (55) is getrouwd met 
Franck (56) en moeder van 
drie zoons (25, 22 en 16*).

Echt gedaan
“‘Mam, wat heb je gedáán?’ riepen mijn
zoons toen ze vorig jaar mijn knalroze 
kerstboom zagen staan. Ze knipperden 
letterlijk met hun ogen: zie ik het goed? 
Een van mijn schoondochters vond het 
helemaal geweldig en maakte meteen 
foto’s en fi lmpjes om naar de rest van 
de familie te sturen. Eigenlijk keek 
niemand – mijn man evenmin – er 
écht van op. Met mijn panterprint-
laarzen en fl amingobroek zijn ze van 
mij wel wat gewend. De verbazing zat 
’m vooral in het feit dat het niet bij een 
idee is gebleven, maar dat ik de ‘ballen’ 
had om daadwerkelijk een roze boom 
neer te zetten.”

Geen kerst
“Ik heb nooit een standaard kerstboom 
gehad. Als enige vrouw in een mannen-
gezin heb ik altijd ornamenten met een 
vrouwelijke touch in de boom gehangen,
zoals paarse veren en roze ballen. Mijn 
man en zoons vonden dat prima – aan 
hen de taak om een paar weken ervoor 
bij het tuincentrum een mooie boom uit 
te zoeken. Dat was echt hun ritueel, tot 
twee jaar geleden. In het voorjaar van 
2022 verloor onze jongste zoon het leven
bij een scooterongeluk. Het verdriet 
was zo allesomvattend dat we de 
feestdagen dat jaar oversloegen. Vier 
jaar eerder is mijn schoonmoeder ook 
onverwachts overleden, nota bene op 

Marielle
heeft een 
‘foute’ roze 
kerstboom
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tweede kerstdag. Kerst was dus al niet meer zoals het ooit 
was, maar na het overlijden van onze zoon had ik er al 
helemáál niets meer mee.”

Net een zuurstok
“Het jaar erna, in december 2023, zat ik in dubio. Ik had 
geen zin om als vanouds een flinke spar in de woonkamer 
te zetten, maar gunde mijn twee oudste zoons wel een 
boom. Ik kon het hen toch niet aandoen om de kerst 
opnieuw over te slaan? Toen zag ik online ineens een 
knalroze kerstboom voorbij komen. Wat een gaaf ding, 
dacht ik, die moet ik hebben! Zo zou het toch een beetje 
kerst zijn en door ’m lekker fout te versieren, hoopte ik 
de zin in de feestdagen weer enigszins terug te krijgen. 
Zonder thuis te overleggen, klikte ik op ‘bestellen’ en een 
paar dagen later maakte ik de doos open. De boom was 
bijna zo groot als mijzelf en knetterroze, zoals een zuurstok. 

Fouter kon het niet.”

Weer lachen
“Daarna begon de jacht 
op ballen, want ik was er 
nog niet aan toe om mijn 
oude kerstdozen van 
zolder te halen. Zo’n  

roze boom schreeuwt natuurlijk om foute ornamenten, 
dus kocht ik items van de collectie van Fred van Leer:  
lippenstift, pumps, een gebroken hart en zelfs een satisfyer 
– heerlijk over the top. Hoe het eruit zou zien, kon me 
eigenlijk weinig schelen. Het proces, daar ging het om. 
En mijn plan werkte: het kostte me weliswaar een klein 
kapitaal, maar ik had heel veel lol in het aanschaffen  
van al die foute items. Ik kon weer lachen. Toen de boom 
af was, vond ik ’m nog prachtig ook. Dit jaar staat-ie dus 
gewoon weer. De feestdagen zullen altijd beladen blijven, 
maar dankzij deze bijzondere boom is de zwaarte er 
gelukkig wel iets vanaf.”    

‘DOOR DEZE KERST-
BOOM KREEG IK 
HET PLEZIER IN DE 
FEESTDAGEN TERUG’

‘HET BESPAART RUIMTE 
EN WE HOUDEN DE 

KATTEN OP AFSTAND’
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